


In het thema Tweede Wereldoorlog
(kan natuurlijk ook met andere
thema's) heb ik eerst een aantal

lessen gegeven. Hierin zijn bepaalde
belangrijke personen naar voren
gekomen. Na de lessen heb ik de

kinderen gevraagd wie het meeste
indruk gemaakt heeft. Dat kan zijn

door zijn/haar daden maar ook
door de positie die hij/zij had. 

De kinderen zochten een plaatje op
en schreven de belangrijke feiten

over deze persoon op. 
 

Daarna uitknippen,  op een zwart
vel plakke.n en klaar! 
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